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Enkele gebeurtenissen - uit het dagelijkse leven geplukt - van situaties waarin het weliswaar nuttige en
tegelijk sterk op eigenbelang gerichte ego aan tafel gaat zitten en wil gediend worden ipv in dienst te staan
van de Ziel en van zijn Heer.

Wanneer Els vanmorgen bij haar Vader komt, merkt ze dat de maaltijd die ze gisteren had voorbereid
wegens tijdsgebrek vandaag al in de afvalbak bij de etensresten ligt.

Blijkbaar is haar Zus al gepasseerd die het op zich genomen heeft alle etensresten tijdig uit Vader zijn
koelkast te verwijderen.

Els voelt zich boos en heeft haar GSM al vast om eens goed haar gedacht te zeggen.

Wanneer Piet naar de kerk rijdt,

neemt een autobestuurder plots onverwacht voorrang terwijl hij voorrang heeft. Piet voelt zich niet
gerespecteerd en heeft geen zin om toe te geven. Hij wil gewoon blijven staan tot de andere zelf achteruit zal
rijden en hem doorlaat.

Bij de uitvaart van de doodgeschoten Charlie Kirk, medestander van de President, komt de President het
podium op en begint zijn speech met de woorden: ‘Wij hebben dat monster gevangen genomen’.

Hitler riep de Duitsers op alle joden te doden om zo een zuiver Duits ras te worden
waardoor er weer economische welvaart en welzijn zou gecreéerd worden in Duitsland.

Jezus geeft zelf het voorbeeld én leert zijn leerlingen de wijsheid dat ze dagelijks tot 7-maal toe bereid
moeten zijn te vergeven wanneer iemand telkens opnieuw een fout maakt en telkens opnieuw zegt dat Hij of



Zij spijt heeft.
Niet min wat Jezus vraagt! Zelfs 1x vergeven kost ons als mensen al moeite!

Daarom vragen de apostelen dan ook aan Jezus: ‘Heer, geef ons meer geloof’!

Jezus antwoordt zijn apostelen: 'Als ge een geloof had zo klein als een mosterdzaadije, dan reeds zou de
moerbeiboom met zijn wijd vertakte wortelstelsel u gehoorzamen als gij zoudt bevelen:

“ Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee’. Niet min hoe sterk Jezus de kracht van geloven
ervaart!

Bij de éne Evangelist klinkt dat bemoedigend: reeds een klein beetje geloof doet grote wonderen.

Bij de andere Evangelist klinkt het wat verwijtend:

als ge er reeds zou voor kiezen een klein beetje tenvolle te geloven, dan zoudt Ge mijn voorbeeld volgen,
dan zoudt ge ook werkelijk doen wat ik U aanleer en dan zoudt Ge zelf ook in staat zijn met God verbonden
in het leven te staan, Gods Kracht binnen te laten en te ontdekken in Je ziel,

te geloven dat Ge werkelijk Beeld van God zijt, Gods Kind net zoals ik

en dan kunt ook Gij wonderen doen: met Uzelf en met andere mensen, ook zogezegde ‘vreemdelingen’ en
‘andersdenkenden’ genezend omgaan.

Zo wordt Els zich ervan bewust dat het weggooien van het eten haar eigenlijk boos maakt.
Ze strooit haar boosheid niet via de telefoon over haar zus uit. Els neemt zich voor in het vervolg haar zus op
de hoogte te brengen van wat in Vader zijn koelkast moet blijven staan.

Piet wordt zich ervan bewust dat het inpikken van zijn voorrangsrecht hem agressief maakt.
Hij overziet kalm de situatie en merkt dat de tegenligger de situatie niet kon inschatten wegens een lange rij



geparkeerde wagens. Piet rijdt even achteruit en laat de andere wagen gewoon eerst door.

De weduwe van Charlie Kirk zegt in haar toespraak dat Ze de dader vergeeft. Ze roept de mensen op niet tot
wraakacties over te gaan. Ze zegt: “Heer, vergeef het Hem, want Hij wist niet wat Hij deed.”

Door God Geliefde en Gewilde Mensen, Theofilii, het is tijd, of ziet Ge het niet, dat we onze spirituele
Intelligentie her-ontdekken en ontwikkelen.

De wereldwijde gemeenschap van Christelijke Meditatie(WCCM) organiseerde gisteren een boeiende
studiedag over dit thema ‘Spirituele Intelligentie in Opvoeding en Onderwijs. Wat als we kinderen, tieners,
adolescenten in onze scholen de weg wijzen om ook spiritueel intelligent te zijn en te worden
bijvoorbeeld door Hen de weg te wijzen naar hun Binnenkant, naar hun Innerlijkheid, naar hun Godsvonk.

Het is tijd, of ziet Ge het niet dat we tenvolle beseffen wat de kracht is van geloven. Jezus toonde Mensen
2000 jaar geleden tot op vandaag welke Helende Genezende Kracht van God doorheen ons kan werken
wanneer we onze eigen Ziel, Bewustzijn, innerlijke Lichtkern of Godsvonk afstemmen op God

en ons dus met vertrouwvol geloof openen voor Gods Aanwezigheid. Gods Liefde en Vrede ontvangen én
laten Thuis komen in Ons-Zelf.

En ja, daar is 100 % Geloof voor nodig!

Net zoals geloof nodig is om te leren lopen, fietsen, schrijven en lezen, om te slagen in een examen,

om een feest of een project te laten slagen, om te winnen met de koers of met je voetbalploeg.

God laten Thuiskomen in ons Binnenste vraagt wat discipline, vraagt bewuste keuzes van tijd maken, stilte,
even of geleidelijk wat langer niet doen en enkel Zijn, ons afstemmen op Zijn subtiele stille Lichtende
Aanwezigheid.

En zo gaan gewaarworden dat Gods Liefde ons leidt, dat we werkelijk Kinderen van God zijn.



Deze Waarheid toelaten in ons leven, ons ervoor open stellen zelfs met een geloof slechts ter grootte van
een mosterdzaadije, zal ons eigen Leven, dat van onze Medemens, de zorg voor onze planeet

zo grondig ten goede veranderen dat we het niet voor mogelijk houden. De realisatie van het Rijk Gods in
onszelf is de voedingsbodem om eveneens het Rijk Gods buiten onszelf mogelijk te maken.

Een Wereld waarin elke Mens tot zijn recht komt. Ga maar even na hoe gewone mensen door kleine
liefdevolle daden en woorden je wereld en leven ten goede keerden.

Ga maar even na hoe Mensen die je bewondert zoals bijv Zr Jeanne Devos, Gandhi, Moeder Amma, Jezus,
Franciscus, Mohammed, Yogananda, de parochiewerkgroep hier hun buurt, hun land, de wereld ten goede
keerden en keren.

Het is zo mogelijk, zo realiseerbaar, zo manifesteerbaar Geloven geeft aan de mens de kracht van Jezus,
Christus-Bewustzijn, goddelijke Liefdes-kracht, om problemen om te buigen naar mogelijkheden,

om perspectief en toekomst te geven, om wonderen te laten gebeuren in de grootte-orde van het kunnen
verplaatsen naar de zeebodem van een moerbeiboom met zeer vertakt wortelstelsel

Geloven vanuit Godsverbondenheid geeft aan de Mens ook perspectief en toekomst over de dood heen,
het werkelijk ervaren dat Je Geliefde aan de overkant is én tegelijk zo heel intens nabij, verrezen...

Wij zijn allen Lichtwezens, verbonden cellen van Gods en Christus lichaam. Dat dit geloof en Bewust-Zijn
ons de kracht mag geven tot het spreken van liefdevolle kleine en grote woorden en het uitvoeren van daden
van Goedheid.



